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enige autonome middenscholen in de stad. Daar kiezen we bewust voor. Als klein en hecht team
staan we klaar om onze leerlingen te versterken en te laten groeien, ongeacht de zorgen die ze
meedragen. Samen met hen gaan we op ontdekking naar hun talenten en interesses.

Omdat we het aantal verschillende leerkrachten per klas beperken en kiezen voor kleine klassen,
kunnen we onze leerlingen van dichtbij opvolgen. Stap voor stap brengen we hen structuur en
zelfredzaamheid bij. We helpen hen om de juiste studiekeuze te maken en begeleiden hen met een
rugzak vol zelfkennis en vertrouwen naar een vervolgschool.

Je komt terecht in een klein, divers team. We zorgen niet alleen goed voor onze leerlingen, maar ook
voor elkaar. Onze lerarenkamer voelt als onze living: een fijne plek waar je samen met collega’s
stoom kunt aflaten en samenwerken. Start je op onze school? Dan krijg je een buddy toegewezen die
jou wegwijs maakt in de schoolwerking. Je kan daarnaast altijd rekenen op een sterk ondersteunend
(beleids)team. Van leerlingenbegeleider tot secretariaatsmedewerker: elke collega maakt mee school
bij ons.

In een klein team kan je je niet wegsteken. Daarom verwachten van collega’s een stevige portie
flexibiliteit, engagement en samenwerking. En de belangrijkste vereiste? Een onvoorwaardelijk
geloof in onze leerlingen, zonder vooroordelen. Je krijgt er tonnen dankbaarheid en erkenning van
onze leerlingen, ouders en collega’s voor in de plaats.



